
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteld door      Hans Augustijn - zoon 

Gedeporteerde Rotterdammer  Frits Augustijn (27) 

Verzamelplaats   Waarschijnlijk Sluisjesdijk of De Kuip 

Wat     Kort verhaal  

Het lukte Frits vanaf Meppen in Duitsland vlees naar 

huis te sturen via de lokale slagerij, maar dit kwam 

nooit ter plaatse. 

 

 

 

 

Mijn vader Frits (J.F.) Augustijn (1917 - 2000) is destijds vanaf de Pleinweg 82b, 

tegen zijn zin, want z'n moeder vond het te gevaarlijk om NIET te gaan, ook 

gevorderd en in Meppen in Duitsland terechtgekomen.  

 

Hij schijnt het daar niet slecht gehad te hebben en heeft van daaruit kans gezien 

om voor mijn moeder en zijn moeder (ik neem aan gezien de hongerwinter)  

meerdere keren vlees te sturen naar een slagerij op de Dordtsestraatweg*. Die 

zou dan zorgen dat het op het huisadres afgeleverd zou worden, alleen de slager 

hield het vlees (vermoedelijk) lekker zelf. Wanneer ik met mijn ouders later 

weleens over de Dordtsestraatweg reed en de slagerij passeerde, werd mijn 

vader nog (zeer) boos. 

 

 

 
*De naam van de slager hebben we hier buiten het verhaal gehouden omdat er geen bewijs van gebleken is. 


