Aangeboden door Fenneke Hordijk, via Leendert Hordijk

Gedeporteerde Rotterdammer Piet de Hoog - 17 jaar

Verzamelplaats Sluisjesdijk

Dag van deportatie 10 november 1944

bestemming / eindstation Neuhardenberg

dag van terugkomst 16 juni 1945 in Rotterdam

Wat korte navertelling in het Engels, voor zijn

kleinkinderen. Woont in Kingston.

Een zwaar verhaal over een ontsnapping in Zwolle, opgepakt door de Gestapo en in een
dodencel gestopt, concentratiekamp Basedorf, en is bij de Russen terechtgekomen.

Sluisjesdijk Rotterdam, Zwolle, Berlijn, Basedorf, Russische grens, Neuhardenberg,
Dessau, Rotterdam.

Piet ontsnapt in Zwolle; komt bij fam. Helderman, die tot over hun oren in het verzet zit. Gaat
terug naar Charlois, maar niet naar het ouderlijk huis, maar naar oom en tante. Wil naar
bevrijd gebied. Tocht naar Strijen. Wordt opgepakt, naar Rotterdam overgebracht door de
Gestapo. Zit tot eind januari in een (doden)cel. Dan op transport gezet naar Duitsland via
Berlin naar Basedorf, concentratiekamp. 6 maart 1945 verder naar het Oosten van Duitsland
gebracht, naar Neuhardenberg. Moet daar spitten in de harde kleigrond.

18 maart: Russische soldaten zijn dichtbij.

16 april gevechten in het dorp waar hij is. Ze kunnen met een Duitser in een truck vliuchten.
Komen weer bij de Russen terecht.

28 mei worden ze door de Russen overgedragen aan de Amerikanen. In een legerkamp in
Dessau. Met de trein verder naar Nederland.

16 juni terug in Rotterdam.



