
 
 

 

Verteld door      Huibert en Machteld Kooijman  

kleinzoon en kleindochter 

Gedeporteerde Rotterdammer  Huibertus Kooijman 

Wat     herinneringen van zijn dochter Maria 

    en onderzoek van zijn kleinzoon over de doortocht van  

Rotterdamse mannen door Waddinxveen.  

Huibert hielp mensen te ontsnappen in Waddinxveen. 

 

 

 

Mijn grootvader was een centrale figuur in het dorp. Hij heeft de route verlegd 

waardoor de jongens niet over de kade liepen, maar door de gangen achter de rij 

huizen die aan het water lagen. Zo konden ze wegglippen uit de stoet, de tuinen in 

van mensen die op de hoogte waren en wilden helpen/riskeren. In het huis van 

mijn grootvader zaten drie mannen in de bedstee tot het donker was en ze 

konden onderduiken. 

Alleen mijn moeder leeft nog van dat grote gezin en ze heeft het me pas nog 

verteld. Voor haar als kind was het vooral angstig allemaal.  

Waarom liepen de mannen uit Rotterdam langs Waddinxveen? Als je op Google maps 

kijkt zie je dat het een omweg is om via Waddinxveen te lopen als je onderweg bent van 

Rotterdam naar Utrecht. De reden daarvoor was dat de mannen onderweg waren naar  



 

 

een overnachtingslocatie om de volgende dag verder te lopen. Van Rotterdam naar 

Utrecht lopen duurt zeker twee dagen. Die overnachtingslocatie was de Dobbelman 

Sigarenfabriek aan de Noordkade in Waddinxveen. Die staat er nog steeds. Het is een 

gebouw uit 1941 en een Rijksmonument. Omdat de oorspronkelijke fabriek in 

Rotterdam werd gebombardeerd in 1940 is er in 1941 een nieuwe fabriek gerealiseerd 

in Waddinxveen. In november 1944 zal de tabaksfabricatie inmiddels wel stil hebben 

gelegen dus mogelijk daarom koos de bezetter dat gebouw uit als overnachtingslocatie. 

(Louis Dobbelman, de eigenaar van dit tabaksimperium was een jaar eerder in 1943 al 

door de bezetter omgebracht. Ook een interessant verhaal, maar ik dwaal af). 

Vanuit de richting Gouda kwamen de colonnes met de duizenden mannen noordwaarts 

gelopen. Mijn opa Huibertus Cornelis Kooijman (ik ben naar hem vernoemd) heeft toen 

als gemeenteraadslid van de Gemeente Waddinxveen de taak op zich genomen (of 

misschien werd hij gevraagd door de lokale autoriteiten of de bezetter, dat is niet 

duidelijk) om de colonne in goede banen te leiden zodat ze bij de Dobbelman Fabriek 

zouden uitkomen. Hij heeft de colonne geleid langs de Zuidkade zodat de mannen 

langs het huis van mijn grootouders kwamen. Mijn moeder Maria Teekens Kooijman 

(1930) is de enige ooggetuige die nog in leven is van het gezin Kooijman dat destijds 

woonde aan de Zuidkade 134. Hier volgt haar relaas: 

Maria Teekens Kooijman, geboren 11-10-1930, heeft de volgende herinnering aan 

de colonnes met mannen van de razzia van Rotterdam: 

 "De mannen uit Rotterdam kwamen in lange colonnes langs ons huis. Het waren er 

honderden. Er liepen ook veel moffen mee. Wij woonden op de Zuidkade 134 in 

Waddinxveen. Ze kwamen bij ons langs omdat mijn vader ze de weg had gewezen, 

naar de Dobbelman Sigarenfabriek. Daar gingen ze naar toe om te overnachten. Die 

fabriek stond verderop aan de Noordkade. Zodoende kwamen ze over de Zuidkade. Op 

de Zuidkade konden sommige mannen ontsnappen via poortjes en door bij huizen naar 

binnen te glippen. Mijn broer Gijs zette bij ons de deur open ook al was mijn moeder er 

niet erg gerust op. Zo kwamen er bij ons ook twee mannen binnen. We hebben ze 

verstopt in de bedstee tot de colonne was gepasseerd. Daarna konden ze verder 

vluchten naar nieuwe onderkomens. Er hebben ongeveer vijftig mannen op deze 

manier langs de Zuidkade kunnen ontsnappen." 

In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd hieronder liepen ze dus over de Zuidkade, 

niet achter de huizen langs. Daar is geen straat. 



 

Op deze foto het huis aan de Zuidkade 234. Hier woonde de Fam. Kooijman tot 1943. 

Toen moest het huis op last van de bezetter worden afgebroken (vanwege schootsveld 

en de mogelijke aanstaande komst van de geallieerden) en verhuisden ze naar nummer 

134. Dit is dus niet huis waar de mannen in de bedstee ondergedoken zaten. Maar we 

zien wel opa Huibertus Kooijman (links) en mijn moeder Maria Kooijman (derde van 

rechts) op de foto.        

Mijn moeder Maria Kooijman (1930) nu 



      

Dobbelman Sigarenfabriek Noordkade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina uit een boek over Waddinxveen, met daarin ook het tegeltableau dat de 

gemeente Rotterdam na de oorlog als dank aan Waddinxveen aanbood, nog altijd te 

zien in het stadhuis van Waddinxveen: 

 


