
 

 
 

Verteld door      Yvonne van der Haven (kleindochter) en  

     Nellie van der Haven – Roos (dochter) 

Rotterdammer    Frank Gerardus Johannes Hendrik Roos (38) 

Verzamelplaats   de Kuip 

Wat     herinnerde verhalen van dochter en kleindochter 

Hij heeft gezegd dat hij zijn astmamedicijnen vergeten 

was, en is zo ontsnapt! 

 

Frank Gerardus Johannes Hendrik Roos (22-09-1906 – 23-09-1972) 

Getrouwd met Annigje Johanna Roos (04-02-1912 – 21-04-2007) 

 

Herinneringen van  

Yvonne van der Haven (kleindochter, 1964) en 

Nellie van der Haven – Roos (dochter, 1934) 

 

Yvonne: Ik weet dat mijn opa naar De Kuip moest. Hij is gegaan, maar gaf bij een soldaat 

aan dat hij zijn astmamedicijnen vergeten was. Hij mocht ze halen maar moest zijn leren 

handschoenen als onderpand achterlaten. Niet meer teruggegaan. Hij woonde destijds in de 

Atletiekstraat in Sportdorp. 

 

Nellie: De mannen werden thuis opgehaald. Wij woonden in de Atletiekstraat. Opa, mijn 

vader, moest zich melden bij De Kuip. Hij zei toen dat hij zijn astmamedicijnen moest halen. 

Hij moest zijn mooie leren glacé handschoenen, glacés noemden we die, als onderpand 

inleveren. 



Een andere herinnering die ik heb. Bij fabriek Piet Smit heb ik met opa met de handen 

omhoog gestaan met een hele rij mannen omdat ze hout gejat hadden. Ik huilen, huilen, 

huilen. Toen mocht ik uit de rij. 

Maar toen moest ik natuurlijk nog harder huilen. Ik wilde mijn vader bij me. Toen mocht opa 

ook mee. 

 

Een herinnering die Nellie in de Oud-Rotterdammer schreef: 

 

De Maastunnel 

Toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940, was ik 5 jaar. Ik woonde met m’n ouders in de 

Clemensstraat 35 in Charlois, Rotterdam-Zuid, vlakbij de Waalhaven. Er werd hevig 

gebombardeerd en de Duitsers kwamen van alle kanten binnen met grote tanks en ander 

materieel. In die tijd was de Maastunnel van Zuid naar Noord in aanbouw. Daar woonden wij 

vlakbij. Het werd erg gevaarlijk dus moest iedereen die daar woonde z’n huis uit, allemaal de 

Maastunnel in. Daar hebben we zo ongeveer vijf dagen gebivakkeerd, in de autotunnel die in 

aanbouw was. Mijn moeder was toen zwanger en er waren ook veel kinderen bij. 

De tunnelbuis lag vol met bouwmateriaal zoals blokjes hout, daar speelden wij toen mee. 

De mannen mochten onder begeleiding ’s avonds even naar huis om spullen te halen, zoals 

kleding en dekens. Als ik nu nog wel eens in de tunnel kom moet ik er altijd nog aan terug 

denken. Ik heb er nooit iemand over gehoord of er iets over gelezen. We waren niet de 

enigen die daar waren. Ik ben benieuwd of er reacties komen van anderen die dit ook 

meegemaakt hebben. 

 

 
Frank op de motor 29 september 1929 

 



Trouwfoto 26 oktober 1933 

  



 

  

Frank en Annigje in park 



 

Voor het huis in de Atletiekstraat juli 1946 
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Opa met de bakkerskar zomer 1933 Assendelftstraat 

Frank met hondje in de Atletiekstraat juli 1946 


