
 
 

Aangeboden door   Carla Geveling  

Gedeporteerde Rotterdammer Cornelis Martinus Sluiters - 29 jaar 

Verzamelplaats   Blijdorp en havenloodsen Lek- en Keilehaven 

Dag van deportatie   10 november 1944  

Dag van terugkomst    2 juni 1945 

Wat   Dagboek met notities en geplakte documentjes in 

een schrift (Fragmenten pagina 10-11,22-25,36-37, 63-

69, 72-26) 

  

Het dagboek was van de buurman van Carla, wiens vader Cornelis het dagboek schreef.  

 

Cornelis werd op 10 november 1944 opgehaald. De deportatie was vanuit Blijdorp naar de 

Lekhaven. Daar zaten ze in 3 loodsen, na controle persoonlijk bezittingen in een rij naar de 

Merwehaven. Daar werden ze in een aak geladen voor verder transport.  

 

Zijn tocht bracht hem naar Kamp Wezep, vermoedelijk kamp Dalum über Meppen en daarna 

Lingen. Tijdens deze periode is hij verschrikkelijk ziek geweest, hij beschrijft alles tot in detail. 

 

Hij schreef elke avond zijn belevenissen op. Hij kon zodoende bij thuiskomst zijn dagboek 

netjes uitwerken inclusief authentieke documentjes. Het dagboek telt 314 pagina’s  over de 

razzia en het transport. 2 juni 1945 was hij weer thuis, trug in Rotterdam.  

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


